De zoektocht
naar het
piratengeld

Ahoy piraten!

Ik heb jullie hulp nodig...
Mijn schatkist

vol piratengeld is
vannacht gestolen
door piraat stoute
John!

Gaan jullie mee op zoek
naar mijn gestolen geld?

Opgepast, stoute John wil
ons in de val lokken en heeft
ook valse munten tussen de
echte gestoken. Deze munten
lijken heel erg op het echte
piratengeld.

Als je een munt hebt
gevonden, kijk dan heel goed
naar de afbeelding en de
grootte van de munt! In totaal
moeten er 10 echte munten
gevonden worden.

Ik ga jullie ook een geheimpije
verklappen. Op de achterkant
van mijn munten staat er
telkens een cijfer. Als jullie alle
cijfers optellen komen jullie
een getal van 3 cijfers uit. Met
dit magische getal kan je mijn
schatkist openen! Woehoe!

Spannend, welke piraat kan al
de munten terugvinden en de
schatkist openen?*

Huis van hetKind @
Dilbeek ¢ g

Schepdaal

echt piratengeld

* Wie de schatkist met het juiste
magische getal kan openen,

mag uit de schatkist één beloning
(per persoon) kiezen.

Vanaf het weekend van
15 en 16 mei kan je ook
op zoek naar mooie,
versierde piratenkeien!
Kan jij 5 piratenkeien spotten?
Neem een foto van elke steen en
post deze foto’s op Facebook met
de hashtag, #Keitof#DOW

Heb je vragen of

wil je ons iets melden?
sport@dilbeek.be
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